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LEERWIJZER  GODSDIENST 

WAT MAAKT MIJ GELUKKIG? 
WIE WIL IK WORDEN? 

 
Leertips: 

 
- Begin tijdig te studeren. 

- Herhaal regelmatig. 
- Leer telkens tot je de volledige leerstof onder de knie hebt. 

Kruis dan het vakje aan. 

 
2. Geluk over grenzen heen. 

 
   Kunnen zeggen wat 

 
- de Kayopa-indianen gelukkig maakt. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

behoud van regenwoud 

met rust gelaten worden 

leven zoals de voorouders 

 
- de Senegalezen gelukkig maakt. 

 

 
 

 
 

waterputten 

werk 

groenten kweken 

groenten verkopen 
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- de Indonesiërs gelukkig maakt. 
 
 

 
 

nooit iemand in 

verlegenheid brengen 

goede manieren 

delen 

respect voor ouderen 

 
- volgens de reclamemakers de mensen gelukkig maakt. 

 

 

 
 

luxe 

rijkdom 

lekker eten 

mooie kleren 

 
 

5. Waarop bouw je geluk? 
 

Ontbrekende woorden in de bijbeltekst kunnen invullen. 
 

Jezus sprak: “Wie naar mijn woorden luistert en ernaar handelt, 
gelijkt op een man die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en 

de fundamenten op rotsgrond had geplaatst.  Toen de stortvloed 

kwam, beukte de storm op het huis in, maar hij had niet de kracht om het 

te doen wankelen, omdat het zo stevig gebouwd was. Wie luistert 
naar mijn woorden, maar er  niet naar handelt, gelijkt op een dwaas 

die zijn huis op zandgrond bouwde . Toen de storm kwam, stortte het 
onmiddellijk in.” 
Matteüs 7,24-27 
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Voorbeelden geven van echt geluk (bouwen op de rots) 
 

en van schijngeluk  (bouwen op zandgrond). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

liefde 

vriendschap 
respect  
glimlach 
vriendelijkheid 

behulpzaamheid 
positief spreken 

aandacht voor … 
 

rijkdom 

luxe 

egoïsme 
 
valse complimentjes 

 

Ik zie je graag 
als je mij iets 
cadeau geeft. 
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7. De zoektocht van Jezus. 

 
Kunnen zeggen waardoor we het woord ‘duivel’ kunnen vertalen. 

 

 ‘Duivel’ kunnen we dus best vertalen als                                                             

 
De drie verleidingen van de duivel kunnen geven. 

 
De antwoorden die Jezus aangeeft, kunnen geven. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Hij die tweedracht zaait. 
of 

Hij die mensen uit elkaar drijft. 

Als U de Zoon 

van God bent, 

zeg dan dat die 

steen in brood 

verandert… 

 

Als U in 

aanbidding voor 

mij neervalt, zijn 

alle koninkrijken 

ter wereld voor U. 

 

Als U de 

Zoon van 

God bent, 

werp U dan 

naar 

beneden. 

 

In de 
Schrift 
staat te 
lezen dat 
een mens 
niet van 
brood 
alleen 
leeft. 

 

Aanbid de Heer uw 

God, Hem alleen 

moet je dienen. 

 

Stel God niet op de proef. 
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8. Moeder Teresa… een zalige vrouw. 

 
Kunnen zeggen in welk land moeder Teresa  

geboren is.   

 
  in het klooster is getreden. 

 
  opkwam voor de zwaksten. 

 
Deze landen kunnen tonen op de kaart. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Macedonië 

Ierland 

India 
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Kunnen zeggen wie volgens Jezus gelukkig is. 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
9. Een gelijkenis over geluk. 

 
Ontbrekende woorden kunnen invullen in de bijbeltekst. 

 

Op zekere dag zat Jezus aan de oever van het meer.  Rondom Hem 

verzamelde zich zo’n grote menigte dat Hij in een boot moest 

plaatsnemen.  Hij sprak tot de mensen over vele dingen in gelijkenissen. 

Zo vertelde Hij: “Het Rijk Gods lijkt op een mosterdzaadje dat iemand 

op zijn akker zaaide.  Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje, maar 

wanneer het is opgeschoten , is het groter dan de andere 

tuingewassen.  Het wordt een boom, zodat de vogels in zijn takken 

komen nestelen. 

Matteüs 13, 31-32 

Gelukkig die 

zachtmoedig 

zijn. 
 

Gelukkig die 

arm van geest 

zijn. 
 

Gelukkig die 

verdriet 

hebben. 
 

Gelukkig die 

vervolgd worden 

omdat ze Mij 

volgen. 
 

Gelukkig die 

gerechtigheid 

willen. 
 

Gelukkig die 

barmhartig 

zijn. 
 

Gelukkig die 

zuiver van hart 

zijn. 
 

Gelukkig die 

vrede brengen. 
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Kunnen zeggen wat Jezus ons wil leren met dit verhaal.  

Kunnen zeggen wat een mens gelukkig maakt volgens Jezus. 
 

 

 
10. Geluksbrengers wereldwijd! 

 
De geluksbrengers in verschillende culturen kunnen opnoemen.  

 
Kunnen zeggen waarvoor die geluksbrengers dienen. 

 
Bij de indianen stond het  

levenswiel / medicijnwiel 
 
voor 

genezing 
 
succes in de liefde 
 
bescherming tegen kwaad 
 

 

 Mijn ____________________ 
 
is ________________________ 
 
en ik gebruik hem voor 
 
__________________________ 
 
__________________________ 

 
 

Noord-Amerika bij ons 

Het land van God (liefde) 

begint heel klein. Maar met 

aandacht, vertrouwen, 

warmte, troost, respect, steun 

voor elkaar groeit dit uit tot 

een plekje waar het voor 

iedereen goed is om te leven. 
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De vis symboliseert 

 

overvloed , rijkdom. 

 

Een boeddhabeeld 

 
wordt beschouwd als brenger van  

goed nieuws , welvaart, 

 

geluk en vrede 

 

 De kraanvogel 
 
is een oud symbool voor 
 

- lang leven 

 

- hoop 

 

- geluk 

 

- tevredenheid 

 
11. Geluksbrengers die meebouwen aan een betere wereld. 

 

 
De verschillende organisaties kunnen opnoemen. 

 
De passende symbolen erbij kunnen geven. 

 
Kunnen zeggen waarvoor die organisaties zich inzetten. 

 

Verre Oosten / China 
 

Japan 
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BOND ZONDER NAAM 
 

 

was een Vlaamse priester 

 
Hij is geboren in 1922 
 
Hij bouwde in Vlaanderen de 

 Bond zonder Naam verder uit.  

Voor hem stond de kleine man’ altijd 

centraal.  
Hij richtte met zijn vrienden  het ene 

opvanghuis 

na het andere op.   
 

In zijn boek Menslief ik hou van 
jou 

werden wel honderd uitspraken van hem 
gebundeld.  
 

       

 
HACHIKO  is een vereniging die  

hulphonden opleidt voor  

 
voor mensen met een motorische  

handicap. 

 
Wanneer de viervoeter voor zijn opdracht 

klaar is, wordt hij gratis aan zijn nieuw 

baasje geschonken. 
 

 

 
PILOTEN ZONDER GRENZEN heeft 
zichzelf als opdracht opgelegd:  

daar gaan  waar anderen niet  of  niet 
meer komen, 
 
hulp bieden voor meer dan een miljoen 

mensen in nood. 

 
Hun kleine vrachtvliegtuigen kunnen 

gemakkelijk landen op moeilijk 
bereikbare plaatsen.  

Ze helpen mee in de strijd tegen 

hongersnood, vervoeren zieke 

kinderen 

 

transporteren hulpgoederen. 

Phil Bosmans 

http://www.google.be/imgres?q=phil+bosmans&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1G1ACAW_NLBE394&biw=1440&bih=785&tbm=isch&tbnid=PjfbsWPI56Fg7M:&imgrefurl=http://blog.seniorennet.be/marcel2006/archief.php?ID=1075169&docid=CnHqFk_IzgtgpM&imgurl=http://blogimages.seniorennet.be/marcel2006/1075169-eafa3331b37d71d3e0d733e26e0cbf34.jpg&w=448&h=580&ei=Ydk1UKPvLYSwhAel_4CQCw&zoom=1&iact=hc&vpx=351&vpy=292&dur=881&hovh=256&hovw=197&tx=83&ty=83&sig=114417718352498026844&page=1&tbnh=129&tbnw=109&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:9,s:0,i:112
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De BOUWORDE  

reikt zowel mensen dichtbij 

 

als ver weg een helpende hand. 

 
Zo werd in Moerkerke een boerderij 
omgebouwd tot een manege voor kinderen 

met een handicap. 

 
In Zuid-Afrika werd er geholpen bij de bouw 

van een weeshuis. 

 
 

 


